Je was een trotse dame,

met een eigen mening die je graag deelde.

Je positiviteit kende geen gelijke.

Bij jou was iedereen welkom en zoals je altijd zei:
"Kom maar af, er is altijd liquide in huis".

Met fierheid vertelde je graag

dat jij ook in de zorg had gewerkt.

Je leven was zoals elk leven

getekend door vreugde en verdriet.

Maar je geloof en vertrouwen in God

zijn altijd je sterkte en troost geweest.

Slaap wel nu, en denk eens aan ons van daarboven.

Vrrije vogel, vlieg maar heen
naar je toekomst zonder pijn.
Laat maar los je aardse banden
Je zult in Gods handen veilig zijn.
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Clementine De Bruyn
1935 - 2021

Rouwcentrum Van Damme & zoon - 052 41 44 55 - www.rouwcentrum-vandamme.be

Heden is van ons heengegaan

Mevrouw Dit melden u met droefheid:

Clementine De Bruyn

dochter van Jozef () en Celestine (t) De Bruyn - Verschelden

Haar broer Lodewijk, schoonzussen Denise en Denise, neven, nichten en aanverwanten.

Geboren te Denderbelle op 10 april 1935 en De families DE BRUYN - VERSCHELDEN.
overleden in het AZ Sint-Blasius te Dendermonde op 21 juli 2021.

De plechtigheid heeft in beperkte kring plaatsgehad. Met dank aan iedereen die haar verzorgd en gesteund heeft.

De herdenkingsplechtigheid voor Clementine heeft plaats

in de Abdij Benedictijnen Dendermonde (Vlasmarkt 23)

Online condoleren kan via www.rouwcentrum-vandamme.be
op zondag 8 augustus 2021 om 10 uur

Rouwadres: Sint-Corneliusstraat 31 bus 3 - 9280 Denderbelle




