Wie voortleeft in het hart
van zijn geliefden
zal nooit uit het leven verdwijnen.

Met droefheid nemen wij afscheid van
DE HEER

Bonifacius "Marcelleken" Mannaert

weduwnaar van mevrouw Anna Vandemeerssche (1 2010)

Geboren te Lebbeke op 13 april 1933 en
overleden in het AZ Sint-Blasius te Dendermonde op 4 februari 2020.

Gesterkt door het H. Sacrament der zieken

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van Marcel tijdens de uitvaartliturgie
in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk te Lebbeke-centrum

op donderdag 13 februari 2020 om 10 uur

gevolgd door teraardebestelling in familiegrond op het kerkhof te Lebbeke.
Samenkomst en begroeting in de rouwkapel in de kerk vanaf 9.30 uur.

De parochiale nadienst heeft plaats in voornoemde kerk
op zondag 15 maart 2020 om 11 uur.

Er is gelegenheid orn Marcel een laatste groet te brengen
bij Rouwcenirum Van Damme, Brusselsesteenweg 18
te Lebbeke op dinsdag van 18 tot 19 uur.

Dit melden u met diepe droefheid:

Jean-Pierre en Vera Mannaert - De Bruyn
Francois en Solange Mannaert - D'Hertefelt
Danny en Patricia Minnaert - Mannaert Zijn kinderen

Stefaan en Cindy Van Den Eede - Mannaert
Twan en Cas

Davy Mannaert
Lore

Guy en Veronique Steels - Mannaert

David en Nathalie Janssens - Mannaert
Ellen en Lore

Amy D’'Hooge

Kristof en Imke De Troch - Minnaert
Liana, Dario en Dina

Femke Minnaert
Chloé en Brian zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen

Zijn zus, schoonzus, neven, nichten en aanverwanten.

de families MANNAERT - VANDEMEERSSCHE - DE CLERCK - JANSSENS.

Met dank aan Dokter P Pieters,
het personeel van het Wit-Gele Kruis, zijn thuishelpster Nancy Moens en
pedicure Annick Buggenhout.

Condoleren via: www.rouwcentrum-vandamme.be

Rouwadres: Tav Familie Mannaert - Vandemeerssche
p/a Rouwcentrum Van Damme & Zoon
Brusselsesteenweg 18 - 9280 Lebbeke

Rouwcentrum Van Damme en zoon - 052 41 44 55



