
                                                                      

                             

Liefdevol aandenken aan

weduwe van Cyrille Philips († 2017)

Geboren te Lebbeke op 6 maart 1926 en overleden in WZC Armonea Gravenkasteel te Lippelo op 26 juli 2025.
Gesterkt door het H. Sacrament der zieken

Zij leeft verder in het hart van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen:
                             Guy (†) en Maria Meyskens - Philips
                                          Jan en Inge Meyskens - Cok, Britt, Vic
                                          Matthijs Meyskens
                             Marc en Caroline Philips - Van Oosthuyze
                                          Joris en Elien Olbrecht - Philips, Jul , Fleur
                                          Jill Dejaegher, Ebe, Rune
                                          Tom en Evy Desmet - Dejaegher, Ella, Lenn
                             Leen Philips
                             Luc en Marleen Philips - Jacobs
                                          Ken en Sofie Philips - De Caluwé
                             
Delen mee in dit verlies:                                   
                             Haar schoonzus, neven, nichten en aanverwanten.
                             De families Van Nieuwenhove, Philips, Putteman, Daelman. 

Samen gedenken wij de mooie momenten uit het leven van Godelieve tijdens de uitvaartliturgie in 
de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk te Lebbeke op vrijdag 8 augustus 2025 om 10 uur,
gevolgd door de bijzetting in de familiekelder op het kerkhof te Lebbeke.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren in de rouwkapel in de kerk vanaf 9.30 uur.

De parochiale nadienst heeft plaats in voornoemde kerk op zondag 21 september 2025 om 10.30 uur.

Condoleren via : www.rouwcentrum-vandamme.be                            
Rouwadres: tav Van Nieuwenhove - Philips, p/a Rouwcentrum Van Damme, Brusselsesteenweg 18, 9280 Lebbeke, 052 41 44 55

Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht
Flink was jij je hele leven moedig ben je tot het einde gebleven
Flink wil je nu dat wij zullen zijn
maar afscheid nemen doet ons zo’n pijn

Wij willen uit het diepste van ons hart bedanken:

Dokters Herman en Anne Van der Veken,
het personeel van afdeling Marselaar van WZC Armonea Gravenkasteel te Lippelo

en in het bijzonder aan achterkleindochter Ebe.


