
Rouwcentrum Van Damme Pierre en Stef - Lebbeke - 052 41 44 55

de leegte die je laat 
vullen we met herinneringen

rust nu maar
het is goed zo

je gaf ons zoveel, nu ben je vrij
het is goed zo

je reis is volbracht, de pijn voorbij
we laten je nu gaan

het is goed zo

" “Degenen die ik liefheb verlaat ik, om diegene die ik liefhad terug te vinden

° 21 juni 1935  -  † 10 augustus 2025

Voorbereid en aan het einde van een veelzijdig en gelukkig leven,
laten wij bedroefd weten dat wij in intieme kring afscheid genomen hebben van 

onze stiefvader, onze pit , onze opa, onze vriend" "

We troosten ons met de gedachte dat hij is gecremeerd en uitgestrooid 
op de strooiweide bij zijn grote liefde Marie-Jeanne

Dankbaar dat hem een langer lijden gespaard is gebleven
 voor wie hij was en wat hij voor ons en vele anderen betekend heeft

 terugkijkend wat hij voor onze mama betekend heeft
Dankbaar

Dankbaar

 

Gaston leeft verder in de harten van
Brigitte & Jurgen

Philippe & Isabel, Seppe
Wim & Joke, Lander en Finn

voor de liefdevolle verzorging die hij mocht krijgen van de verpleegsters van SABEL 
en van zijn vriendin Magda, Team Palliatieve Zorg Regio Dender vzw, zijn huisdokter S. Van Lembergen,

zijn sociaal assistente Evelyne, zijn genegen medebewoners van 't klein Kwartiertje,
zijn dikke vrienden Maurice & Jolande

en iedereen die op eender welke manier zijn leven betekenis heeft gegeven

Gaston wou op deze manier ook nog zijn dank uiten 

Tot het laatste ogenblik vervuld van hoop, maar door zijn lichaam in de steek gelaten,
is hij vredig van ons heen gegaan  


