
                                                                                                                                                                                                

               
                                                                                    

echtgenoot van Elisabeth Moens

Geboren te Wieze op 4 mei 1940 
en overleden te Dendermonde op 18 oktober 2025.

 Gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken.

Michel Alfons Van Cauter

                  

Hij leeft verder in het hart van:

Elisabeth Moens 
                                                                                  zijn echtgenote

Marleen en Renaat Van Cauter - De Landsheer
                                                                    zijn dochter en schoonzoon

Yasmine en Klaas De Rauw - Moortgat
         Lenn en Gus
Eveline en Vincent De Rauw - Van Henden
Ellen en Andreas De Rauw - De Kerpel
         Lias en Loïc
                                                 zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen

Zijn schoonzussen, neven en nichten.

De families Van Cauter - Moens - Grysolle - De Koning.          

Wij willen samen afscheid nemen van Alfons tijdens 
de uitvaartliturgie in de Allerheiligste Sint-Salvatorkerk te Wieze 

waarna zijn urne thuis een warme en liefdevolle plaats krijgt.

Gelegenheid tot condoleren in de rouwkapel vanaf 9.30 uur.

op zaterdag 25 oktober 2025 om 10 uur,

De parochiale nadienst heeft plaats 
in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk te Lebbeke-centrum 

op zondag 16 november 2025 om 10.30 uur.

Er is gelegenheid om Alfons een laatste groet te brengen in
het funerarium van Rouwcentrum Van Damme,

Brusselsesteenweg 18 te Lebbeke op donderdag van 18 tot 19 uur.

Met dank aan Dokter Caudron, thuisverpleging Faluintjeszorg 
en palliatieve eenheid De Haven 
van het AZ Sint-Blasius te Dendermonde.

condoleren via: www.rouwcentrum-vandamme.be
rouwadres: tav Familie Alfons Van Cauter
p/a Rouwcentrum Van Damme, 
Brusselsesteenweg 18, 9280 Lebbeke, 052 41 44 55

Denk aan mij terug
maar niet in de dagen van pijn en verdriet.

Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.


