Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje,
en ieder beetje dat je sterft, 't is vreemd, maar dat vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt, ik ben wat moe,

maar op een keer, dan ben je aan je laatste beetje toe.

- Toon Hermans -
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echtgenoot van Iréne Philips

Geboren te Wieze op 26 februari 1945 en er thuis overleden op 8 maart 2026.

Wij nemen in intieme kring afscheid van Maurice,
waarna zijn urne thuis een mooie en warme plaats zal krijgen.

Dit melden u:

Zijn echtgenote

Zijn zoon en schoondochter

Zijn kleinzoon en vriendin

Delen mee in dit verlies

Met dank aan

Iréne Philips

Davy Moortgat - Veronique Synave

Kyenn Moortgat - Nena Duyck

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven, nichten.

De families Moortgat - Philips.

Zijn huisarts Dokter Norbert Van Mulders, Moorsel,
Het verplegend personeel van i-mens, regio Dendermonde
en iedereen die voor hem klaarstond.




